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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  15 juni 2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

AFZIEN OF OPZIEN 

 

 

 

 
 
Voorganger: dhr.  Rob Favier 
Ouderling: mw.  Plonie van Ooijen 
Diaken: mw.  Lia Rozendaal 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Esther Botterweck 
Videoteam: dhr.   Jan Kleinjan 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
(gemeente gaat staan) 

 
Aanvangslied   Psalm   121:  1, 3 en  4   
 

1  Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 

3  De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

4  De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 
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Groet en bemoediging (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  Amen 
 
(De gemeente gaat zitten) 

 
Zingen   675:  1 e  2    Geest van hierboven 
 

1  Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2  Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 
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Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Kyriëgebed       (met gezongen Kyrië) 

 

 
Zingen   864:  1 en 5   Laat ons de Heer lofzingen 

 

1  Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

5  Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 
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RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 
Lezing  OT:   Psalm  121 
 

Een pelgrimslied.  

1  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?  

2  Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.  

3  Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.  

4  Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.  

5  De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:  

6  overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.  

7  De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  

8  de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 

 
Zingen lied   314:  1      Here Jezus om uw woord                                  
 

1  Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Lezing brieven   1 Cor  9:  24 t/m 27 
 

24  Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er 
maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.  

25  Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten 
doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 
26  Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een 
vuistvechter die in de lucht slaat.  
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27  Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen 
de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 

 
Zingen lied   314:  2 en 3                                                     
 

2  Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

3  O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Overdenking van het Woord 
 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen   704:  1, 2 en 3    Dank, dank  nu allen God 
 

1  Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 
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2  Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3  Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

1e collecte voor    Zending 
 2e collecte voor    Pastoraat 
 3e collecte voor    Onderhoud kerken 
 

Slotlied   909:  1, 2 en 3   Wat God doet dat is welgedaan 
 

1  Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 

’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 

In nood is mij 
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zijn trouw nabij. 

Ja Hij, de Heer der Heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 

2  Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 

omdat ik weet 

in vreugd en leed: 

zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

 

3  Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven – 

als God mij leidt 

kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 

 
Zegen      (gezongen AMEN) 
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MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  22 juni 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat  ds.  Janos Schellevis uit Goes  voor. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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